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In cijfers 
Het Winterplan 

1 736
Het aantal 
consultaties dat 
we vorige winter 
uitvoerden bij 
de Brusselse 
daklozen 

 
40% van de 
daklozen wordt 
geconfronteerd 
met fysiek 
geweld 

 
10% van de 
daklozen kampt 
met psychische 
of neurologische 
problemen 

KORT... 

Vraag het aan…  
Genevieve Loots, Coördinator van het Brussels Winterplan
Waarom een Medisch Winterplan voor daklozen ? 

“…Omdat daklozen in de winter nood 
hebben aan medische hulp. Omdat 7 op 
10 daklozen geen toegang heeft tot zorg. 
En omdat de band met het zorgsysteem 
vaak helemaal is doorgeknipt. Door met 
medische teams naar de opvangcentra 
te gaan ontstaat er vaak voor het eerst 
sinds jaren opnieuw een zorgrelatie 
tussen dakloze en onze artsen. Dat 
contact grijpen we aan om de dakloze 
patiënten opnieuw te integreren in het 
zorgsysteem. Want hoewel urgente 
medische zorg de eerste stap is, vormt 
reïntegratie een belangrijke prioriteit. 
Daarom wordt voor elke patiënt een digitaal patiëntendossier opgemaakt en wordt hij of zij vervolgens 
medisch en administratief opgevolgd in ons permanent Brussels zorgcentrum.” 
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MEDISCH WINTERPLAN 
VAN START   
Op 19 november trokken onze vrij-
willigersteams voor het eerst naar de 
noodopvangcentra voor daklozen. 
Tot maart 2016 verlenen dokters en 
verpleegkundigen elke avond medi-
sche zorg aan de naar schatting 2600 
Brusselse daklozen.   
 

Het beeld
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KORT... 

De jungle van Calais 
Dokters van de wereld dwingt Franse overheid tot actie 

Eind oktober diende Dokters van de Wereld een klacht in tegen de Franse overheid. Re-
den was de onaanvaardbare omstandigheden waarin de vluchtelingen nu al jaren overle-
ven. Zo telt het kamp in Calais slechts 40 toiletten voor de 6000 bewoners, zijn sommige 
watercontainers voormalige opslagplekken van chemisch afvalmateriaal en slapen men-
sen in natte bedden omdat de shelters niet waterdicht zijn. Omdat de Franse overheid al 
jaren de rapporten van Dokters van de Wereld negeert, trokken we samen met een groep 
kampbewoners naar de rechtbank. En met succes: eind november besloot de rechter 
dat de overheid de omstandigheden in het kamp moet verbeteren. Een overwinning voor 
Dokters van de Wereld en de vluchtelingen! 

Lees het rapport over de leefomstandigheden 
op www.doktersvandewereld.be 

Doe mee!   
Music for life   
Dokters van de Wereld is dit jaar 
één van de goede doelen van Mu-
sic for Life! Laat je warm hart zien en 
steun ons door een eigen actie naar 
keuze op te zetten: van wafelenbak 
tot dansavond, alles kan! Meer info 
over de registratie van je actie vind 
je op www.musicforlife.be!  

Maar liefst 11 keer orga-
niseerde Milow een con-
cert voor Dokters van de 
Wereld voor Music for 
Life!  Het geld gaat recht-
streeks naar onze vluchte-
lingenprojecten over heel 
Europa!      

Brussel  
Vluchtelingen overnachten 
in de vrieskou  

Door het nijpende tekort aan pre- 
opvangplaatsen belanden steeds meer 
asielzoekers op straat: eind november 
sliepen elke dag zo’n 165 vluchtelingen 
buiten. Op 1 week moesten 1161 
mensen op straat slapen. Zonder het 
burgerplatform dat elke dag op zoek gaat 
naar slaapplaatsen bij burgers, in hotels 
of kerken zouden het er meer dan 2000 
geweest zijn. In een gebouw dat Dokters 
van de Wereld deelt met het Burgerplatform, 
verlenen we elke dag medische hulp 
aan de vluchtelingen. Op een maand tijd 
verzorgden we zo’n 1000 mensen. Bij 1 
op 3 gaat het om kinderen of vrouwen.  
Dokters van de Wereld blijft hameren op 
structurele oplossingen bij de regering. 
 

We waren…  Ontzet 
  "De aanslagen in Parijs waren verschrikkelijk… ze deden me denken aan mijn vaderland. Toen ik nog in Irak 

woonde, was ik hoofdredacteur van een magazine. Ik werd vaak bedreigd door mijn werk.1 van mijn broers 
werd door IS vermoord. IS weet helemaal niets over de Islam. Zij zijn de reden waarom ik mijn geboorteland 
heb moeten verlaten.» 

 Ali, een jongeman uit Irak en patiënt bij Dokters van de Wereld in de Willebroekkaai
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4 FOCUS // VLUCHTELINGEN 

Belg i ë
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In augustus belandde België in een grote opvangcrisis. 
Vluchtelingen raakten niet geregistreerd, duizenden over-
nachtten in het Maximiliaanpark. Meteen trok Dokters van de 
Wereld naar het park: we installeerden toiletten, sanitair en een 
veldhospitaal. Intussen is het park opgedoekt en verhuisden we 
naar de Willebroekkaai. Ook daar kunnen de vluchtelingen elke 
dag terecht bij onze vrijwilligers voor medische zorg. 

Frankrijk 
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De Jungle van Calais blijft een feit: duizenden vluchtelin-
gen wonen er al jaren in schandelijke leefomstandigheden. 
In oktober nog sleepten we de Franse overheid voor de rechter 
met de eis de leefomstandigheden te verbeteren. Intussen blijven 
we onze vrijwilligers ter plekke consultaties uitvoeren in het veld-
hospitaal.      

Marokko
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Vluchtelingen uit Sub-Saharaans Afrika die via Marokko 
Europa willen bereiken, leven vaak in gemarginaliseerde om-
standigheden aan de grens. Oujda is zo’n plek: elke week trekken 
teams van Dokters van de Wereld naar het geïmproviseerde kamp. 
Daar delen we hygiëne- en winterkits uit en via bemiddeling en 
begeleiding zorgen we ervoor dat de zieke kampbewoners toegang 
krijgen tot de lokale zorgcentra. 

60 miljoen
mensen zijn wereldwijd op de 
vlucht voor oorlogen, geweld, 
conflicten en vervolging. 

In de bres voor 
vluchtelingen
2015 gaat nu al in als het jaar waarin Europa 
geconfronteerd werd met de grootste vluch-
telingenstroom sinds de Tweede Wereldoor-
log. Naar schatting 400.000 mensen trokken 
naar Europa, op de vlucht voor geweld, con-
flict of oorlog. Het resultaat was een totaalcri-
sis, waarbij de bescherming van de grenzen 
soms hoger op de agenda stond dan de  
bescherming van de mensen. Ons antwoord 
op deze crisis was een ongeziene mobilisatie:  
duizenden vrijwilligers en medewerkers trok-
ken in het voetspoor van de vluchtelingenrou-
tes en boden medische hulp en psychische 
bijstand. Een overzicht.  

Migratie

DOKTERS VAN DE WERELD - DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR DE DONATEURS
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5FOCUS // VLUCHTELINGEN 

België

Tunesië 

Frankrijk 

Marokko 

De Balkanregio  

Griekenland 

Libanon & 
Jordanië  

Sub-saharaans  
Afrika

Hoorn  
van Afrika

AfghanistanSyrie

Pakistan

Jemen

Irak

L ib anon & Jordan i ë  
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Terwijl Europa dit jaar geconfronteerd werd met een 
instroom van 350 000  Syrische vluchtelingen, boden 
Libanon en Jordanië dit jaar alleen al  onderdak aan 1.8 miljoen 
Syrische burgers. In Jordanië biedt Dokters van de Wereld al 4 
jaar medische hulp aan de vluchtelingen in 3 zorgcentra. In Libanon 
hebben we 4 zorgcentra en trekken we met een mobiele kliniek 
naar de meer afgelegen plaatsen.  

Tunes i ë
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Tunesië is een belangrijk transitland voor veel Syrische 
en Sub-Saharaanse migranten en vluchtelingen. Omdat er 
geen enkele wettelijke regeling is die de toegang tot zorg voor 
vluchtelingen garandeert, heeft Dokters van de Wereld een kabinet 
geopend in de hoofdstad. Daar bieden we medische maar ook 
psychologische ondersteuning. Elke maand helpen we op die 
manier zo’n vijftigtal vluchtelingen en migranten.         

De Ba lk anre g i o 
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Sinds het sluiten van de grens met Hongarije verlegde de 
vluchtelingenstroom zich naar Kroatië en Slovenië. Na een 
verkenningsmissie besloot Dokters van de Wereld een missie op 
te starten in de balkanregio: sinds november werkt een mobiel 
team in het vluchtelingenkamp van Gornja, aan de grens van 
Slovenië en Oostenrijk. Daar verlenen Belgische vrijwilligers elke 
dag medische hulp. Rolstoelpatiënten of bejaarde mensen die de 
voettocht naar Oostenrijk niet aankunnen, brengen we zelf met 
onze Medibus tot aan de grens met Oostenrijk.   

Gri eken l and 
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Elke maand komen tienduizenden vluchtelingen aan op 
de eilanden van Griekenland. In Lesbos en Chios staan vrij-
willige teams van Dokters van de Wereld 7 dagen op 7 klaar om 
medische hulp te verlenen aan de uitgeputte vluchtelingen. Dat 
doen ze in de vluchtelingenkampen, aan de havens of direct op 
het strand waar de vluchtelingen per boot aankomen.
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5 jaar na de aardbeving, zet Dokters van de Wereld nog steeds de strijd verder tegen 
Cholera. Daarnaast blijven we ons inzetten om de gezondheid van moeder en kinderen te 
verbeteren. Dat laatste doen we door vrouwen aan te moedigen te komen bevallen in onze 
zorgcentra. Dit werk doen we in samenwerking met lokale vrijwilligers die naar de dorpen 
trekken en de bevolking sensibiliseren. De rol van de lokale vroedvrouwen is essentieel: zij 
zorgen ervoor dat zwangere vrouwen tot in onze centra raken.  

Fotoreportage door Siska Vandecasteele

6 FOCUS // IN BEELD 

Deze patiënte wordt gehydrateerd. Cholera 

is een makkelijk behandelbare ziekte, op 

voorwaarde dat de besmetting snel wordt 

behandeld.      

Deze mannen zitten op het eind van hun 

cholerabehandeling. Hun leven is niet 

langer in gevaar.    

In Haïti bevallen 2 vrouwen op 3 thuis. 

Dat verklaart de hoge kraamsterfte in het 

land.  Dokters van de Wereld moedigt 

de toekomstige moeders aan te komen 

bevallen in onze zorgcentra.      

Haïti
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Deze baby werd geboren via keizersnede. Een 

vroedvrouw van Dokters van Wereld heeft haar geholpen 

met de bevalling.      

Handhygiëne is de meest doeltreffende manier om cholera te 

vermijden.  Dankzij chlooroplossingen zorgen we hiervoor.  

Deze vrijwilligers worden gevormd in het gebruik van een die 

toestel besmette choleraplekken desinfecteert. 

Deze jonge vrouwen kunnen terecht bij Dokters van de Wereld vanaf het 

moment dat ze zwanger zijn.  We volgen hen op voor, tijdens en na de 

bevalling.       

In Haïti sterft 1 kind op 

5 voor het z’n vijfde 

verjaardag haalt.  In de 

zorgcentra van Dokters 

van de Wereld kunnen 

kinderen terecht voor 

pediatrische zorg.    

FOCUS // IN BEELD 



Wenst u meer info te ontvangen over legaten, giften, levensverzekeringen 
en fondsen? Vul dan onderstaand formulier in en stuur het terug naar:

Dokters van de Wereld - Dienst legaten - Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel
Contact: Tel. 02 225 43 64 - mail: legs@doktersvandewereld.be
 

  Ja, ik wens meer informatie te ontvangen over legaten, giften, levensverzekeringen en fondsen 
  Ja, ik wil dat de dienst Legaten me telefonisch contacteert

 M.      Mevr.       

Naam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voornaam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geboortedatum          /        /

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REDACTIE: Marie-Anne Robberecht, Emmy Deschuttere, Jelle Boone - BIJDRAGEN: Frank Van Biervliet, Stéphane Heymans, Elodie Richard - OPMAAK: Ariane Gielen, Gilgraphic sprl - VERANTW. UIT.: Dr. Michel Roland - Alle foto’s zonder  
vermelding zijn afkomstig uit het archief van DvdW Frankrijk en België. Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel - Tel. +32 (0)2 225 43 00 - Fax +32 (0)2 218 69 00 - PCR: BE26 0000 0000 2929 - info@doktersvandewereld.be - www.doktersvandewereld.be
Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestemming van de verworven fondsen.

 

SCHENK ONS  
UW LAATSTE WENS 

LEGATEN
GIFTEN
LEVENSVERZEKERINGEN
FONDSEN

©
 V

er
on

iq
ue

 d
e 

V
ig

ue
rie

 

➔

© Veronique de Viguerie

LEGAAT

Benoit 
Co-coördinator 
vluchtelingenonthaal 
Brussel  
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Hoe ik hier ben beland…
Toen ik tijdens mijn tienerjaren een reis door 
Vietnam maakte met mijn ouders, wist ik dat ik 
ooit als hulpverlener aan de slag zou gaan. Het 
is daarom dat ik verpleegkunde en tropische 
geneeskunde heb gestudeerd. Tijdens mijn 
studies leerde ik als vrijwilliger Dokters van de 
Wereld  kennen en zoals je ziet ben ik sindsdien 
blijven hangen!  

Wat ik doe…
Toen  de onthaalcrisis voor de vluchtelingen 
deze zomer uitbarstte in Brussel, hielp ik mee 
met de organisatie van het medisch onthaal 
van de vluchtelingen. Eerst was in aan de slag 
in het veldhospitaal van Dokters van de Wereld 
in het Maximiliaanpark. Nu zitten we in een 
gebouw in de Willebroekkaai. Elke dag komen 
hier tientallen vluchtelingen langs die nog niet 
binnen zijn geraakt in de pre-opvang.    

Wat ik voel… 
Elke dag voel ik bewondering voor de 
empathie en inzet van onze vrijwilligers. Ik 
ben trots met hen te mogen werken. Veel 
vluchtelingen hebben onderweg vreselijke 
dingen meegemaakt, ook jonge kinderen en 
tieners. Dat grijpt me aan en daarom doen we 
ons best om hen op het gemak te stellen en 
vertrouwen te geven. Dit werk toont de kracht 
van burgersolidariteit: dat maakt me blij. 

“Elke dag voel ik bewondering voor de 
empathie en inzet van onze vrijwilligers. Ik 
ben trots met hen te mogen werken.”


